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1 mei-boodschap Paul Callewaert

Beste Gezellinnen, Kameraden,

Op voorstel van de Amerikaanse vakbond American Federation of Labour (AFL) besliste de Tweede
Internationale in 1889 om van 1 mei een internationale strijddag te maken voor een eerlijke en
leefbare verdeling van de tijd: 8 uur werken, 8 uur rusten, 8 uur voor alles wat we in het leven
willen doen, voor brood én rozen.

Op 1 mei 1890 werd de eerste internationale Dag van de Arbeid gevierd, met grote demonstraties
in verschillende West-Europese landen en in de Verenigde Staten. Het begin van een lange traditie.
Een traditie die feest en strijd koppelt, feest voor wat verwezenlijkt werd, strijd voor wat nog
verwezenlijkt zal worden. Dat is onze traditie: strijden voor geluk en gelukkig zijn om wat we
hebben verwezenlijkt en nog gaan verwezenlijken.

Extreemrechts probeert onze feestdag te kapen, niet met de bedoeling sociale welvaart te
brengen, maar om ze af te breken; om asociale maatregelen en voorstellen te laten rijpen.

Gezellinnen en kameraden we moeten dat niet vrezen, we moeten ons daar zelfs niet over
opwinden. De geest van 1 mei die is van ons, en die is hun volkomen vreemd. De strijd voor geluk
voor iedereen, dat is onze strijd. Een betere toekomst voor iedereen, dat is de toekomst waarvoor
wij strijden.

In Nederland werd onder de rechtse VVD van premier Rutten in 2016, 1 mei als vrije feestdag voor
de Amsterdamse ambtenaren afgeschaft. “Een oud socialistisch relikwie. Er is niets meer om voor
te strijden”, zo heette het.

Hallo? Niets meer om voor te strijden? Al eens goed rondom u gekeken? Tanende kennis van de
jeugd, de klimaatproblematiek, de koopkracht die permanent onder druk staat, onvoldoende
veiligheid, inkomensongelijkheid, gezondheidszorg toegankelijk houden, oorlogsdreiging...

Volgens de would-be kapers van 1 mei is er teveel van het goede, is de kans op gezondheid, op
geluk voor te veel gewone mensen te groot.

En dan zijn er die arme miljonairs en miljardairs die zich tevreden moeten stellen met bescheiden
yachts, met auto’s die amper een paar honderdduizend euro kosten, met huizen van onder de tien
miljoen. Zeg nu zelf. Dat kan toch niet. Het kan toch niet dat die mensen zoveel belastingen
betalen, wat zeg ik, het kan gewoon niet dat die Uberhaupt belastingen betalen. Er moet meer
geld naar de grootverdieners, naar de rijke aandeelhouders, naar de multinationals. En om dat
mogelijk te maken, dienen de sociale verworvenheden te worden afgebouwd.

Diezelfde would-be kapers voelen zich nu geruggesteund door het strenge keurslijf waarin Europa
zijn lidstaten heeft geduwd. Voor Belgie kondigt zich een besparing van 27 miljard euro aan!

Meteen worden de bazooka’s bovengehaald. Bazooka’s gericht op wat ons allen het nauwst aan het
hart ligt: onze gezondheid! Uw gezondheid! De gezondheid van uw dierbaren!

Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. Dagelijks ijveren wij
ledereen voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering. Dit doen wij o.a. met een uitgebreid

mee. kantorennetwerk, kwaliteitsvolle diensten, een sterke thuiszorgservice, gedreven socioculturele
verenigingen... en met een ijzersterk engagement. Want...
ledereen telt mee. Altijd.




Besparingsvoorstellen worden vlotjes uit de mouw geschud. Waaronder toch enkele merkwaardige...
Wanneer ik even over het muurtje kijk zegt een van de concullega’s: “Het leven teruggeven.”

Toch wel een zeer bijzonder voorstel: Het leven teruggeven... Aan wie? En wanneer? Als de kosten
te hoog oplopen en we het werk niet meer gedaan krijgen?

Neen hé, dat gaan we niet doen, hé.

Een overheid die het zelfbeschikkingsrecht borgt en de mensen beschermt, ja, dat steunen wij ten
volle.

Wat wij teruggeven is het voorstel om budgettaire en organisatorische problemen via euthanasie
of levensbeéindiging op te lossen. Geen sprake van en we hopen nooit nog zoiets te horen. Dat is
voor ons voltooid verleden tijd!

Een gezondheidsbeleid, waar een ziekenfonds - ook een gezondheidsfonds - kan achter staan, moet
erop gericht zijn levensmoeheid te bekampen door de oorzaken van deze levensmoeheid aan te
pakken. Bijvoorbeeld door mensen uit hun isolement te halen - het socioculturele werk via de
ziekenfondsen kan daarvoor dienen, of door te zorgen voor voldoende prikkels zodat de fysieke en
psychische mogelijkheden maximaal behouden blijven. Dat kan, dankzij toegankelijke,
kwaliteitsvolle gezondheidszorg en betaalbare leefgemeenschappen.

Dat, beste vrienden is gezondheid- en welzijnsbeleid voor ouderen met zorgnoden. Dat zijn de
oplossingen, de zorgen die wij willen bieden aan de generaties die gevochten, gestreden en
gewerkt hebben voor de welvaart waar wij vandaag van genieten. Solidariteit met elkaar,
solidariteit over de generaties heen, daar staan we voor en daar gaan we voor.

Wij begrijpen dat de uitspraken van de CM-voorzitter ongelukkig en onzorgvuldig waren, en willen
het Solidaris-standpunt, dat o.i. ook voor de andere mutualiteiten geldt, graag publiek
verduidelijken.

De voorstellen uit rechtse hoek vormen een echte en veel grotere bedreiging.

Het wegsnijden van miljarden in de gezondheidszorg lijkt voor sommigen nu al verworven. De
patiént zal het met minder moeten doen...

De solidariteit die nodig was om achtereenvolgens in de financiéle crisis, de sanitaire crisis en de
energiecrisis, de banken-, de ondernemers en de economie te redden, die solidariteit is nu plots
niet meer nodig. Zij wordt integendeel gezien als een probleem, uitgespuwd en bij het grof huisvuil
gezet. Solidariteit met banken en ondernemers fijn, solidariteit met de gewone mensen, dat is
bedreigend, een bedreiging voor de winsten en de dividenden van de aandeelhouders.

Solidaris steunt ten volle het project van een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Zoals
iedereen zijn we ons bewust dat er efficiéntiewinsten te rapen vallen. Maar die situeren zich
voornamelijk aan de aanbodzijde, bij de gezondheidsindustrie, en niet bij de patiént.

Het zijn niet alleen de soms exuberante erelonen, maar vooral de hoge winstmarges van te dure
producten, te dure machines of te dure testen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
gezondheidszorg onbetaalbaar maken.

Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. Dagelijks ijveren wij
ledereen voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering. Dit doen wij o.a. met een uitgebreid

mee. kantorennetwerk, kwaliteitsvolle diensten, een sterke thuiszorgservice, gedreven socioculturele
verenigingen... en met een ijzersterk engagement. Want...
ledereen telt mee. Altijd.




Op Europees vlak voeren we de strijd tegen de overwinsten van de farma-industrie, in Belgié ten
belope van 1 miljard euro, al aan.

Het is ethisch niet verantwoord dat geneesmiddelen 18 keer duurder worden verkocht dan ze waard
zijn.

We moeten ophouden het normaal te vinden dat de aankoop van een robotsysteem van 2,4 miljoen
euro of extra dure nieuwe medische beeldvorming en software zonder aantoonbare betere
kwaliteit, zo maar 500 tot 600 euro extra aan de patiént kost.

Idem dito voor de Rezum-stoomgenerator voor de verdamping van een vergrote prostaat:
meerwaarde twijfelachtig maar wel 1500 euro extra voor de patiént.

Er moet vat en controle komen op de prijszetting van medische instrumenten, machinerie en
producten.

De kostprijs van medische producten en systemen moet in overeenstemming gebracht worden met
de reéle voordelen en meerwaarde voor de gezondheid van de patiént. Patiénten moeten niet
langer betalen voor zorgen waar ze niets aan hebben.

Want laat het duidelijk zijn: niet de patiént maar de gezondheidsindustrie leeft boven haar
stand!

Wat vragen we: dat de ziekte van mensen niet zou worden uitgebuit, dat geen woekerwinsten
zouden worden gemaakt, dat de effectieve meerwaarde van producten, behandelingen en
geneesmiddelen zou worden getoetst. Wat we vragen is gewoon redelijkheid; redelijkheid in naam
van het welzijn en de gezondheid van de mensen.

Wel beste kiezer, u heeft een keuze: een keuze over de maatschappij die we willen, over welke
overheid wij willen.

Willen wij een overheid die het recht aan de sterkste laat en het recht op gezondheid overlaat aan
diegenen die het kunnen betalen?

Of willen wij een overheid die uw gezondheid beschermt en een kwaliteitsvolle gezondheidszorg
voor iedereen garandeert?

In wiens handen wenst u de gezondheidszorg en de gezondheid van uzelf en van uw dierbaren te
leggen?

In de handen van partijen die vandaag aankondigen dat de gezondheidszorg het met 6 miljard
minder zal moeten doen, een besparing op kap van de zieke mensen?

In de handen van partijen die de ziekenfondsen en het middenveld buiten spel willen zetten, zodat
de bescherming en begeleiding van patiénten aan banden wordt gelegd?

Of legt u uw gezondheid in handen van een partij en van de man die als enige heeft gestreden om
meer artsen te laten afstuderen, die als enige heeft gevochten om patiénten te beschermen tegen
torenhoge en onrechtvaardige supplementen zowel in de ziekenhuizen als buiten de ziekenhuizen,
die al wroetend de geestelijke gezondheidszorg en de behandeling van gezondheidsproblemen van
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zieke kinderen met mucoviscidose, obesitas, diabetes, heeft aangepakt en bereikbaar heeft
gemaakt voor vele ouders die hem daar dankbaar voor zijn.

Die man, beste kameraden, die man met een plan, is de huidige Minister van Sociale zaken en
Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Uw dam tegen afbraak van de gezondheidszorg, uw hoop
op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg, uw garantie op een toegankelijke gezondheidszorg voor
iedereen!

Het is Vooruit met de gezondheidszorg en met de gezondheidszorg Vooruit. Het wordt kiezen met
het verstand op gezond, het wordt kiezen met gezond verstand!
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